
Ha allemaal, 

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor jullie om me voor te stellen. 
Mijn naam is John van Wingerden, in het nieuwe schooljaar hoop ik bij jullie op school te starten als 
leerkracht van groep 8, ik heb er echt onwijs veel zin in!  
 
Op dit moment woon ik in Yerseke, een prachtig vissersdorp aan de Oosterschelde. Daar sta ik voor 
groep 7 op de Ds. G.H. Kerstenschool.  
Mijn vrouw Lotte en ik zijn daar in 2023 gaan wonen na ons trouwen. Sinds 28 maart dit jaar ben ik  
ook super trotse vader van ons zoontje Lars geworden! 
Omdat onze families op Flakkee en Bruinisse wonen en we het heel fijn vinden om die toch in de 
buurt te hebben hopen we eind van dit jaar weer terug te verhuizen naar Flakkee.  
Het was extra fijn dat er een vacature kwam bij jullie op school. Daarom was ik ook heel blij dat ik 
aangenomen werd. 
 
Dirksland is voor mij als dorp niet onbekend, ik heb er zelf tot mijn trouwen gewoond. De school is 
wel onbekend, wat ik ook een leuke uitdaging vind om iedereen te leren kennen. 
Ik hoop op een ontzettend fijne, gezellige en leuke tijd bij jullie op school. Jullie zijn altijd welkom 
voor een gezellig praatje. 
 
Hartelijke groet, 
John van Wingerden 
 

 


